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Gerard Visser, Niets cadeau. Een filosofisch essay over de ziel. Uit-
gebreide editie. Utrecht, [jzer 2025, 236 blz. € 27,50. Al sinds Socrates
heeft de filosofie het als haar eerste taak gezien om de menselijke ziel

' te leren kennen. Maar sinds Darwin en de opkomst van de natuur-

wetenschappen werd het bestaan van de ziel betwijfeld of ontkend.

" Het woord ‘ziel” werd taboe. Er ontstond een polaire tegenstelling:

metafysisch ingestelde denkers erkenden de psyche als oorsprong van
kennis en geest, naturalistische denkers cordeelden: als er één kracht is
die het leven drijft dan is dat niet een transcendent beginsel, maar de
fysieke drift tot zelfbehoud. Een spirituele tussenpositie werd ingeno-
men door levensfilosofen en fenomenologen die op grond van hun
ervaring de ondoorgrondelijke werkelijkheid van de ziel recht wisten
te doen. Na Kierkegaard, Nietzsche en Diltey heeft Heidegger belang-
rijke nuances voorgesteld, Voor Heidegger is mens-zijn: ten diepste
toebehoren aan het Zijn; GV komt tot de bevinding van een nog oor-
spronkelijker toebehoren aan het mysterie van de ziel en haar in de tijd
voltrekkende gemoedsprocessen. Deze studie van GV mag worden
aangemerkt als de definitieve rehabilitatie van de ziel als de diepste
kern van s mensen individualiteit. Hij wist de subtiele nuances in de
ervaring van het niet-fysiek meetbare maar ter dege waarneembare te
verwoorden en aannemelijk te maken. Daarvoor exploreerde hij het
woordgebruik van dichters, met name van de pooise Nobelprijswin-
nares Wislawa Szymborska, van wie hij het gedicht ‘Niets cadeaw’
benut na het trefzeker te hebben geinterpreteerd. Hij maakte het tot
leidsnoer voor dit hele essay. Teksten van Meister Eckhardt weet hij
als troeven in zijn betoog te betrekken. Tijdens deze bespiegelingen
blijft de auteur Szynborska’s gedicht succesvol als leidraad benuiten.
Een magistrale studie van internationale betekenis. FB

Gerard Visser, Bewonen wat je overkomt. Amsterdam, Van Qorschot
2025. 414 blz. € 27,50. Dit dagboek blijkt het werk van een filosoof in
wording, die samen met zijn vrouw wordt geconfronteerd met een
zware beproeving: hun eerste kind werd zé invalide geboren, dat
alleen op zeer korte termijn aan toekomst kan worden gedacht. Wil
filosofie authentiek zijn dan eist het een denken en leven dat zich
kenmerkt door volstrekte aanvaarding van de werkelijjkheid. Een
universitaire carriére laat zich niet met mantelzorg combineren. Dit
verbluffend operhartige dagboek over de jaren 1979-1989 bewijst dit
overtuigend. Het laat ons meebeleven wat het voor de drie gezins-
leden betekent. GV, die desondanks in de nakomende decennia een
baanbrekende studie over het begrip ‘ziel’ op zijn naam bracht {zie
hierboven), ontpopt zich hier als ontroerend schrijver. Het werk
ontlokt de sprakeloze lezer een diepe, heel diepe buiging van respect
voor het betrokken drietal. FB



